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OP DE DREMPEL...  

Wanneer u dit stukje leest zijn we op de drempel van het oude en nieuwe kalenderjaar.  

De dagen van Kerstmis willen we vieren, de jaarwisseling van oud naar nieuw staat 

feestelijk op de agenda bij menigeen. We sluiten een jaar af en beginnen aan 2026. 

Een moment om terug te blikken en ook vooruit te zien. 

Wat heeft 2025 ons gebracht? Er waren grote gebeurtenissen zoals de definitieve sluiting 

van de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen in Nieuwdorp. De kerk 

maakt plaats voor woningen en een buurtvoorziening. Beiden natuurlijk ten dienste van de gemeenschap, maar 

toch verdrietig dat we het kerkgebouw moeten missen.  

Het is spijtig dat we door economische omstandigheden als parochiegemeenschappen moeten krimpen. Omdat 

we andere zaken voorrang geven in ons leven, loopt het kerkbezoek terug. Het lijkt dat we aan ons geloof geen 

behoefte meer hebben. Is dat zo? Ik kan er geen eerlijk antwoord op geven.  

Natuurlijk waren er ook hoogtepunten in het parochieleven. Er waren de gebruikelijke vieringen en 

bijeenkomsten rond Doop, Vormsel en Eerste Heilige Communie. Voor ouders en kinderen, maar ook voor 

veel andere parochianen, waren het heel bijzondere gebeurtenissen. 

Een ander hoogtepunt was de kaarsenprocessie met het beeld van Maria in de Nood. Na de gebedsdienst in de 

Sint Martinuskerk van Oud-Stein, geleid door onze bisschop Mgr. Ron van den Hout, werd Maria 

teruggebracht naar haar eigen kapel. We mogen erg dankbaar zijn voor de velen die zich hebben ingezet - op 

welke manier dan ook - voor deze processie. 

We sluiten ook het Heilig Jaar 2025 af. Paus Franciscus z.g. heeft ons bij het begin van dit Heilig Jaar 

opgeroepen om ‘Pelgrims van Hoop’ te zijn. We zijn als gelovige mensen met elkaar op weg en het is nodig 

dat wij elkaar steunen en helpen op die weg door het leven. Laten we die lijn voortzetten in 2026 en de hoop 

blijven voelen en voeden. Voor een gelovige mens is het glas altijd halfvol en niet halfleeg.  

Laat ons zo optimistisch beginnen aan het nieuwe jaar 2026!                                           J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
 

Wij wensen u en uw familie een vredig en een Gelukkig Nieuwjaar 2026   
 

 

TE DOEN/EVENEMENTEN IN BERG-STEIN-URMOND: 
 

4 januari 11 uur: Nieuwjaarsconcert door Orkest 

The Strings en Fanfare Société St. Martin in  

MFC De Grous. Entree: vrije gave. 
 

9 januari 19.00 uur: Nieuwjaarsreceptie 

Gemeentehuis Stein, Stadhouderslaan. 
 

10 januari 14.00-18.00 uur: Nieuwjaarsreceptie 

Steinder Bök (8 x 11 jaar) m.m.v.  

de Dirgelländer Muzikanten, Sporthal Merode. 

 
 

17 januari 18.00 uur: Carnavalsmis                    

H. Michaëlkerk Berg a/d Maas m.m.v.  

CV de Lombokkers. 
 

18 januari 09.30 uur: Carnavalsmis Urmond 
 

1 februari 11.00 uur: Carnavalsmis in Stein in  

de St. Martinuskerk van Oud-Stein  

M.m.v. de carnavalsverenigingen van Stein,  

‘Sjpas Bend Steins Geweld’ en ‘KBO koor 

Vitalo’s’. 

 

Parochieblad 
Voor de parochies 

Berg a/d Maas, Stein en Urmond 
 

Van 3 januari t/m 1 februari 2026 
 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad van 31 januari t/m 1 maart 

opgeven vóór 13 januari 2026 
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HEILIG MIS en INTENTIES 
 

ZATERDAG 3 JANUARI:  

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas   
 

ZONDAG 4 JANUARI: - openbaring des Heren 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Agnes Zeelen- Tholen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Ouders Wijnands-Bovens en zonen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Zwd. Annie Schreurs; 

Jrd. Leo Smackers; 

Jrd. Finy Franssen-Hamers; 

Jrd. Mathieu Smeets en Margaretha Smeets-

Smeets en overleden familieleden; 

Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels; 

Martinus Wouters v.w. verjaardag en Margaretha 

Wouters; 

Cor Janssen en Mia Janssen-Salden. 
 

DINSDAG 6 JANUARI: - Driekoningen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 7 JANUARI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 9 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 10 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZONDAG 11 JANUARI: - Doop van de Heer 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Janssen-Meuleberg. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

Jrd. Liza Wolffs-Janssen en t.v. Sef Wolffs; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters. 
 

DINSDAG 13 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 14 JANUARI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 16 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

ZATERDAG 17 JANUARI: 
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas - 

carnavalsmis m.m.v. CV de Lombokkers 

Voor de levende en overleden leden van CV de 

Lombokkers. 
 

ZONDAG 18 JANUARI: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

carnavalsmis  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein  

Zwd. Jan Salden; 

Zwd. Tjeu Lemmens; 

Jrd. Riet Fredrix-Huntjens en tevens voor Fons 

Fredrix en ouders Huntjens-Pepels, ouders 

Fredrix-Ham en ouders Snellings-Curvers; 

Jrd. Harrie Caanen en Lien Caanen-de Veer. 
 

MAANDAG 19 JANUARI: 

19.00 uur: Protestantse kerkje Urmond 

Gebedsdienst in de Bidweek voor de Eenheid van 

de Christenen. We zijn uitgenodigd door de 

Protestante Gemeente Maas- en Beekdal samen te 

bidden voor de eenheid. 
 

DINSDAG 20 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 21 JANUARI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 

Felix Lenssen vanwege verjaardag. 
 

VRIJDAG 23 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 24 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Christien Suntinger-Janssen; 

No Janssen; 

Ouders Zef Horssels en Lenie Horssels- van 

Mulken. 
 

ZONDAG 25 JANUARI: 

Zondag van het woord van God 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Ouders Zeelen-Tholen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Jrd. Mathieu Stelten en Trina Stelten-Coumans en 

zoon Frank; 

Jrd. ouders Frans en Mia Leenaerts-Bours. 
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DINSDAG 27 JANUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

WOENSDAG 28 JANUARI 

18.30 uur: H. Martinuskerk Stein 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  

19.00 uur: H. Mis 
 

VRIJDAG 30 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
 

ZATERDAG 31 JANUARI: - Blasiuszegen 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd. Pastoor Bosch. 
 

ZONDAG 1 FEBRUARI:  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Blasiuszegen 

Jrd. Jo Swillens-Meuwissen en t.v. zoon Jos en 

overleden familieleden. 
 

ZONDAG 1 FEBRUARI:  

11.00 uur: H. Martinuskerk Stein Carnavalsmis  

M.m.v. de carnavalsverenigingen van Stein,  

Sjpas Bend Steins Geweld en KBO koor Vitalo’s 

Jrd. Mien van Mulken; 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 

Wouters; 

Voor de levende en overleden leden van de 

carnavalsverenigingen van Stein, Sjpas Bend 

Steins Geweld en KBO koor Vitalo’s. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

JAN SALDEN, 74 jaar, Steskensstraat, Stein 
 

TJEU LEMMENS, 88 jaar, weduwnaar van Betsie Ebben, Steinderweg, Stein 
6 

 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 
 

LIONN en NORDIN LENSKENS,  
 

zonen van Keshia van der Heijden en Niels Lenskens, Stein 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
 

 

SAMEN BIDDEN VOOR DE EENHEID: 19 januari 19.00 uur in Urmond. 
 

In de maand januari staat traditiegetrouw de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen op 

de agenda. Al meer dan 175 jaar! Ook in ons parochiecluster maken we serieus werk van 

deze oproep tot gebed. Samen met en op uitnodiging van de Protestantse Gemeente 

Maas- en Beekdal komen we bij elkaar om te bidden voor de eenheid in het Protestantse 

Kerkje van Urmond op maandag 19 januari om 19.00 uur. 

U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden en na de gebedsdienst elkaar te ontmoeten 

bij een kop koffie of thee. In de dienst wordt gebruik gemaakt van teksten die voor deze Bidweek verzorgd 

worden door de Armeens Apostolische Kerk, een van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld. 

Weet dat u welkom bent op 19 januari om 19.00 uur in het Protestantse Kerkje van Urmond. 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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HET VIEREN VAN DE HEILIGE MIS (1) 
 

In dit parochieblad maken we een begin met een reeks teksten over de uitleg van de Heilige Mis. U kunt nu en in de 

komende nummers lezen hoe de Heilige Mis opgebouwd is en welke betekenis de handelingen hebben die we stellen 

bij de viering. Het belangrijkste van alle zeven sacramenten is de Eucharistie omdat Jezus zelf daar onder ons aanwezig 

komt in de gedaante van brood en wijn, Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Zo komt de Heer werkelijk in ons midden. 

De Joden kenden het Paasmaal waarin de herinnering werd levend gehouden aan de bevrijding en uittocht uit de 

slavernij. Het Joodse volk werd als slaven gebruikt en onderdrukt in Egypte. Onder leiding van Mozes werd met Gods 

hulp de bevrijding bewerkstelligd. Op de avond voor de bevrijding en de tocht naar het Beloofde Land werd een maaltijd 

gehouden om gesterkt aan de lange reis te kunnen beginnen. Aan deze maaltijd ging een ritueel vooraf. Er werd een lam 

geslacht en gebraden. Het bloed van het lam werd op de deurposten gestreken zodat men wist waar de joodse families 

woonden. De Engel des Doods, die de Egyptenaren trof, ging daardoor aan de woningen van de Israëlieten voorbij. Bij 

de maaltijd moest het lam helemaal opgegeten worden om te voorkomen dat voedsel, dat aan bederf onderhevig was, 

meegenomen werd op de reis. Ook werd er brood bij gegeten dat ongedesemd was en daardoor langer houdbaar. De 

bittere kruiden bij het Paasmaal herinnerden aan de bittere tijd in Egypte. Wanneer wij de eucharistie vieren houden ook 

wij een maaltijd, gebaseerd op het Joodse Paasmaal en op het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen. Trouw 

aan de Heer komen christenen op de eerste dag van de week samen om de eucharistie te vieren. Ze geven gehoor aan de 

opdracht van Jezus zelf: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken.’ Iedere eucharistie is de gedachtenis van Pasen: een teken 

van hoop, een voorproef op de deelname aan het eeuwige leven. 

Opening van de dienst: 

Iedere eucharistieviering begint met het kruisteken. De kortste geloofsbelijdenis die we kennen, maar ook wordt hiermee 

aangegeven dat alles gebeurt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarna worden de aanwezigen 

begroet en welkom geheten. 

Dan klinkt: De Heer zij met u. Daarmee wordt aangegeven dat de Heer te midden van de gelovige gemeenschap 

aanwezig komt. Om als gelovige gemeenschap ons samenzijn waardig te laten zijn als echte dienst aan God en aan 

elkaar, vragen we vergeving voor ons kwaad in de schuldbelijdenis. Daarbij komt de eerste vraag aan God over onze 

lippen: ‘ Heer ontferm U over ons’ , waarmee we uitdrukken dat we beseffen dat we Gods ontferming nodig hebben. 

Dankbaar wordt daarna het Gloria gebeden of gezongen om God de eer te brengen die Hem toekomt. Vervolgens nodigt 

de priester ons uit om te bidden. In het openingsgebed klinkt de oproep door om ontvankelijk te zijn voor het Woord 

van God, dat klinkt in de Dienst van het Woord.                                                                          J.P .Janssen, pr.ass. 
 

In het leven moet je leren om nooit iets als vanzelfsprekend te beschouwen 

Want in een oogwenk kan alles veranderen    Vrijland 

 

 

 

 

Een jaarabonnement kost in 2026 met ingang   

nr. 1-2026 voor 8 nummers € 25,00 

 

U ontvangt 8 nummers in kleur en thuisbezorgd! 
  

Aanmelden bij de abonnementen-administratie:  
Jan Janssen, email: jan.natuurgids@gmail.com  

Meer info: www.denatuurgids.nl     
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OVER ONZE HEILIGEN...(72) O.L. VROUW VAN BANNEUX 15 JANUARI 
 

We schrijven het jaar 1933. Een bewogen jaar in de wereldgeschiedenis.  

In het najaar van dat jaar komt in Duitsland Hitler aan de macht als kanselier. Het nazisme krijgt 

duidelijk voet aan de grond. Wat de gevolgen daarvan waren, weten we inmiddels. 

In 1929 waren de aandelenkoersen onderuitgegaan bij de beurskrach in New York. Veel 

bedrijven kwamen daardoor in de problemen en er volgde een vloed aan ontslagen. Daardoor 

ontstond er grote armoede door de werkloosheid. In die tijd kenden we in ons land verschillende 

werkverschaffingsprojecten om de crisis te lijf te gaan. In die woelige tijd, op 15 januari 1933, 

zit Mariëtte Beco op haar broertje te wachten, wanneer ze in de tuin voor het huis een stralend 

mooie Dame ziet. De Verschijning wenkt het meisje naar buiten te komen, maar haar moeder, 

die de verschijning ook heeft gezien, sluit de deur. Op 18 januari volgt een tweede verschijning 

van de mooie Dame. 

Samen met de Dame bidt Mariëtte ongeveer 20 minuten. De Dame wijst het meisje de weg naar de bron. Onderweg 

knielt zij drie keer en bidt. Bij de bron zegt de Dame: 

‘Steek uw handen in het water.’ Deze bron is Mij voorbehouden. Goede avond. ‘Tot ziens.’ 

Op donderdag 19 januari noemt de Verschijning haar naam: 'Ik ben de Maagd der Armen’. Mariëtte vraagt meer uitleg 

over de naam van de bron en krijgt te horen dat de bron er is voor de zieken en voor alle naties. De Dame zegt vervolgens: 

‘Ik zal voor jou bidden‘. Bij de vierde verschijning op  

20 januari vraagt het meisje naar de wensen van de Dame: ‘Ik zou zo graag een kleine kapel willen’ is het antwoord. 

Drie weken gaan voorbij zonder bijzondere gebeurtenissen. Dagelijks bidt Mariëtte nu de rozenkrans, terwijl voor die 

tijd bidden niet haar lievelingsbezigheid was. 

Op zaterdag 11 februari vertrouwt de Verschijning aan het meisje de kern van haar boodschap toe: ‘Ik kom het lijden 

verlichten.’ Er volgen nog verschijningen op 15 februari, 20 februari en tenslotte op 2 maart 1933. Bij die laatste keer 

zegt de Dame: ‘Ik ben de Moeder van de Verlosser, de Moeder Gods. Bid veel. Vaarwel‘. 

Tijdens deze acht verschijningen klinkt telkens een boodschap van hoop: Voor de armen, voor de zieken, voor ieder die 

nood ervaart. Daarmee wordt in die donkere tijd licht gebracht en vertrouwen op een betere toekomst. De hemel gaat 

open om nieuwe hoop te brengen en licht te laten stralen in duisternis. Met dat vertrouwen gaan vele pelgrims naar 

Banneux om in die hoop gesterkt te worden. 

Na de verschijningen vindt een gedegen onderzoek plaats voordat de Katholieke Kerk de gebeurtenissen erkent. De 

bisschop van Luik, Mgr. Kerkhofs, heeft in 1949 de Verschijningen als bijzondere gebeurtenissen erkend en toegestemd 

in de devotie tot de Maagd der Armen.                                                                                              J.P. Janssen, pr. ass. 

 

JE MOET HET MAAR WETEN:  WAT IS DE ‘ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD’? 
 

Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is meer iets voor protestanten. Wij hebben schilderijen en glas-

in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitgebeeld worden. ‘De bijbel voor de armen’ werden die kunstwerken vroeger 

ook wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel mensen niet konden lezen.  

In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op mobiele telefoons en tablets. Toch is het 

belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten dringen. Zeker als die woorden van God komen. Daarom is een 

aantal jaren geleden door paus Franciscus een ‘Zondag van het woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is dat op 

zondag 25 januari. Op die dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel.  

In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift voorgelezen. Maar horen we ook echt wat er gelezen 

wordt? Snappen we wat er staat? Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op zondag horen onderdeel zijn 

van een veel groter verhaal? Het is zeer de moeite waard om daar eens over na te denken. Ook voor katholieken. Daarom 

die ‘Zondag van het woord van God’! Pak eens een bijbel uit de kast en lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan 

lezen we er samen in.                                                                                                                          Bisdom Roermond 

 
PAPIEREN VERSIES VAN HET PAROCHIEBLAD KUNNEN AFGEHAALD WORDEN OP DE 

VOLGENDE PLAATSEN (in de kerken tijdens de Heilige Missen):  
 

BERG A/D MAAS: H. Michaelkerk Berg a/d Maas en MFC Berg a/d Maas 
 

STEIN:   H. Martinuskerk Oud Stein, de Moutheuvel Stein, Kapel Maria in de Nood Stein (elke 

dag van 9.00 uur  tot 17.00 uur), Kapel v/h Bitter Lijden (elke dag van 9.00 uur  tot  

17.00 uur) en Parochiekantoor tijdens de openingsuren 
 

URMOND:   H. Martinuskerk en Urmonderhof 
 

Tevens kan het blad digitaal gelezen worden op www.rkkerkenstein.nl. 
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COLOFON 
 

Pastoraal team: 

Pastoor Schwillens,  

Heisteeg 66  

6171 NL Stein  

 046-4331328 of in geval van  nood:  

06-10901080 
 

Pastoor Janssen 

Dross. Roststraat 41 

6171 JR Stein  

 046-4331200 
 

Parochiekantoor: 

De Halstraat 36  

6171 HK Stein 

Openingstijden: Maandag en woensdag van 

9.00-11.00 uur 

 046-4331674 

 h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Website parochiecluster:  

www. rkkerkenstein.nl 
 

Redactie Parochieblad: 

 kerkbladstein@gmail.com 
 

Misintenties: 

Berg a/d Maas:  

mevr. M. Simons-Deuss  

Achter de Hegge 10 

Berg a/d Maas  

 046-4234568 

 simonsmargriet@gmail.com 

Rek.nr. NL90 RABO 0105900222 
 

Stein: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 81 RABO 0149201184 
 

Urmond: via het parochiekantoor 

Rek.nr. NL 35 RABO 0149200072 
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